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LEVEN EN WERKEN MET PASSIE

SPOREN VAN DE ZIEL &
INSPIRATIEDAGEN VOOR THUISZOEKERS '



SPOREN VAN DE ZIEL
INSPIRATIEDAGEN VOOR THUISZOEKERS

Thuis

Alsof'je een plek bereikt,
Om je heen kijkt en weel
Dat je thuis bent.

Kees Spiering

Veel verhuizingen, een verre verplaatsing of migratie gedurende de eerste achttien levensjaren kunnen een grote
impact hebben op de kwaliteit van je aanwezigheid en je beschikbare levensenergie als volwassene. Je fysieke
omhulselis er wel, maar is je ziel er ook helemaal? Waarschijnlijk heb je ‘zielsdelen' achtergelaten op oude (geliefde)
plekken. We zijn ons zelden bewust van deze verloren delen, terwijl ze van grote invloed kunnen zijn op ons gevoel
ergens thuis te zijn. Dit effect kan onbewust wel vijf tot zeven generaties doorwerken.

Oude sprookjes en vertellingen leren ons: door de broodkruimels terug te volgen, vinden we onze weg naar huis. Daar
kunnen we onze verloren zielsdelen ophalen en integreren. Je ervaart je ziel weer als heel en voelt dat je er letterlijk
meer bent. Hierdoor wordt het gemakkelijker de juiste plek in te nemen en je leven te leiden in overeenstemming met
wie je ten diepste bent.

Op weg naar huis, reizen we langs die plekken waar nog rouwarbeid ligt te wachten, onderzoek je welke zielsdelen nog
opgehaald moeten worden, zodat je bezield en belichaamd je eigen plek kunt aannemen. Op de plek die er voor je is
kom je meer in contact met jouw unieke pad.

DATA LOCATIE
3 oktober 2024 Boerderij Landzicht, Nigtevechtseweg 37, 3633 XR te Vreeland.

4 oktober 2024
TIJDEN

\Xe werken van 10.00 - 17.00 uur; koffie en thee staan klaar vanaf 9.30 uur.

INVESTERING
De investering voor de workshop bedraagt €726,- inclusief BTW, koffie, thee en een heerlijke
vegetarische lunch tijdens beide dagen.

NB In de buurt zijn verschillende goede overnachtingsmogelijkheden in Vreeland, Loenen
aan de Vecht, Breukelen of Vinkeveen.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier. Dan neem ik contact met je op voor een
kennismakingsgesprek.




BEGELEIDING - JANE COERTS

Jane is geboren in Australié uit Nederlandse ouders en keerde op vierjarige leeftijd

terug naar Nederland. ‘Pas jaren later realiseerde ik me wat een impact deze reis op
mijn leven heeft gehad. De schaamte bij mijn ouders dat het niet gelukt was... die ik

voelde, maar waar niet over gesproken werd. Zoveel niet vertelde verhalen. Gaten in
mijn geschiedenis. En wat een emotioneel weerzien met mijn ‘moederland’ op mijn

34ste. Landen, ademen, thuiskomen!

Deze tweedaagse workshop is ontwikkeld door Phuong Ngo en Jane Coerts. Samen
begeleidden zij de eerste editie. In verband met een sabbatical zal Phuong deze
tweede workshop niet aanwezig zijn. Jane zal deze workshop begeleiden met een
andere trainer met een migratieachtergrond.



